
Beeldmeditatie 

 

Voeten en handen, 

een visser en een timmerman. 

 

Werkhanden, uitgestrekt in een liefdevol gebaar. 

 

Onzekere handen, 

omhelzend en wegduwend. 

 

Onze handen, uitgestrekt naar God: 

“Kom maar niet te dicht. 

Raak me aan, 

maar vraag me niet om te veranderen.” 

 

Het wassen van de voeten: 

het werk van slaven. 

Te min voor een Meester. 

 

“Als je mijn leerling wil zijn,  

laat mij je dan aanraken. 

Wees bereid te veranderen.” 

 

Jezus’ gezicht 

alleen te zien in het vuile water, 

in het vuil dat ik met mij meedraag. 

 

Gebroken brood, 

een gebroken lichaam, 

een beker wijn voor ons. 

 

Een voorbeeld van de nederigste dienstbaarheid: 

“Zie je wat ik gedaan heb? 

Doe dit ook!” 


