
Doopcatechese op zondag
in 2024-2025

Elke maand* wordt op de parochie één 
zondagvoormiddag voorbehouden voor 
de doopcatechese.  

Hoe ziet zo’n voormiddag eruit? 

9.45 u. We komen samen in het Sint-
Baafshuis, Biezekapelstraat 2, Gent. We 
verwelkomen u met een kopje koffie of 
thee, en maken nader kennis met de 
andere aanwezige koppels. 

10.00 u. We verdiepen ons in het 
christelijk doopsacrament, de 
doopviering en de verschillende 
onderdelen ervan. We denken ook na 
over de betekenis van het doopsel in ons 
leven en dat van ons kind. 

11.00 u. Samen vieren we de 
eucharistie in de kathedraal. Je kindje 
krijgt een bijzondere zegen op weg naar 
het doopsel, en wordt getekend met een 
kruisje.  

12.00 u. Na de viering kan wie dat wil 
nog aansluiten voor een aperitiefje. 
Ideaal moment om elkaar (nog) beter te 
leren kennen. 

* Niet in juli en augustus.

Op weg 
naar het 

Doopsel

Data 
In het werkjaar 2024-2025 vinden de 

catechesemomenten plaats op volgende 
zondagen: 

2024     

2025      

* 1 september
* 6 oktober
* 3 november
* 1 december
* 5 januari
* 9 februari
* 2 maart
* 6 april
* 4 mei
* 1 juni

Een doopsel vindt bij voorkeur plaats 
in het 2de en 4de weekend van de
maand. 

jeroenheiremans
Markering



We willen het doopsel voor ons kindje

Welkom kind! 

De geboorte van een kindje 
is voor vader en moeder 
een indringende gebeurtenis. 

Het grijpt je aan. 
Je verstilt 
bij het wonder 
van dit nieuwe leven! 

Je wil de geboorte vieren? 
Een teken stellen van je blijdschap, 

en je dankbaarheid uitdrukken? 

Dan dacht je er misschien aan 
je kindje, of het nu pasgeboren is, 
of reeds enkele maanden oud, 
in de kerk te laten dopen? 

Maar het doopsel vragen is meer 
dan alleen de geboorte vieren… 

Hoe gaan we te werk?
De ouders nemen, 3 maanden voor de 

gewenste doopdatum, contact op met 
pastoor-deken, Jürgen François: 

Biezekapelstraat 4, 9000 Gent 
0476/46 00 98, deken.gent@bisdomgent.be  

De doopcatechisten (die mee de 
verantwoordelijkheid dragen voor de 
begeleiding) nemen nadien contact op 
met de ouders voor een huisbezoek. 

Huisbezoek: de catechist komt 
langs; we maken kennis met elkaar, 
overlopen de folder, nodigen je uit voor 
de doopcatechese, en werken een stuk 
noodzakelijke administratie af. 

De ouders volgen, eenmalig, de 
doopcatechese op de zondag die 
voorafgaat aan de doop. U vindt de data 
van de doopcatecheses op de keerzijde. 
Broertjes en zusjes, meter en peter zijn 
eveneens welkom.  

We vieren het doopsel op de dag die 
werd afgesproken tijdens het huisbezoek. 

Alle dopelingen van het voorbije jaar 
worden met hun ouders en familie 
uitgenodigd op de kinderzegen naar 
aanleiding van het feest van Maria 
Lichtmis (2 februari). U ontvangt een 
uitnodiging in de loop van januari. 

Als je het doopsel vraagt…
… dan stel je een teken van je geloof in 
God. 

In dit geloof wil je je kind ontvangen, 
opvoeden en voorgaan. 

… dan stel je ook een teken van je geloof 
in Christus. 

Je verlangt dat je kind Hem en zijn 
boodschap leert kennen. 

… dan wil je samen met je kind behoren 
tot de familie van gelovige christenen in 
de Kerk. 

Om jezelf en je kind een thuis te 
geven. Om jullie te dragen en te 
sterken op de levensweg. 

Als je hiervoor kiest, ernaar verlangt of er 
gewoon meer wil over weten, richt je dan 
tot de parochiepriester.




