
Mater 2021 in een nieuw bestuur! 

 
Verandering in de samenstelling van de ploeg 

 
Vele parochianen weten niet waarvoor de Kerkfabriek staat.  

 
De naam kerkfabriek komt uit het Latijn, fabrica (constructie). Het 

is een openbare instelling die enerzijds de materiële middelen 

beheert, nodig voor de uitoefening van de eredienst in onze 
parochie, en anderzijds in te staan voor alle materiële middelen en 

noden, zoals onderhoud, verwarming, veiligheid, verzekering, 
verlichting van de kerk en de kapel. 

Daartoe moet jaarlijks een begroting worden opgesteld en 
ingediend bij het centraal kerkbestuur, de stad Oudenaarde en de  

provinciegouverneur. Dus heel veel papierwerk! (We evolueren                 
                               ndertussen wel naar digitale systemen)… 

 
Het vroegere bestuur bestond uit Patrick Derde, Paul Tack (voorzitter), Marc de 

Temmerman (penningmeester), Ann Bostijn (secretaris), Piet Vandenbroucke en 
Thomas Vanden Berghe. 

Na jaren trouwe dienst legden Paul, Ann en Marc hun mandaat eind 2019 neer en dat 
vraagt om een feestje en woorden van dank. De reden waarom dat feestje er nog niet 

kwam, mag duidelijk zijn. Maar uitstel is geen afstel. (Geduld is in deze ook een mooie 

deugd.) 
 

Ondertussen ging Patrick op zoek naar nieuwe vrijwilligers.  
Zijn zoektocht verliep in coronatijden moeizaam, maar uiteindelijk vond hij ze: Frans de 

Brabanter, Willy Meirlaen en Alan Michels. En met vaste waarden Patrick, Thomas en 
Piet is het bestuur van de kerkraad nu compleet. In de maand mei werd de lijst met 

mandaten voorgelegd bij provincie en Bisdom. Sindsdien is Alan Michels voorzitter, 
Thomas Vanden Berghe penningmeester en Frans De Brabanter secretaris. In digitale 

vergaderingen werken we ons in in de dossiers en we kijken uit naar het moment dat 
we mogen samenkomen om het glas te heffen op de nieuwe ploeg.  

 
Zware investeringen, zoals restauratie van de kerk, verwarming, enz. worden dikwijls 

gesubsidieerd door de stad. 
Waar de vorige kerkraad in slaagde, is in de schitterende restauratie van de Sint-

Amelbergakapel van Mater, waardoor deze kapel de mooiste van heel Oudenaarde mag 

genoemd worden!  
Dit pareltje is de ideale plaats voor een bezinningsmoment, want open (van Allerheiligen 

tot Pasen) op zaterdagen en zondagen, en in de zomer elke dag. 
 

De nieuwe bestuursgroep heeft ook de intentie om daar maximaal op in te zetten. Maar 
staat ook open om andere geloofsbevorderende initiatieven te ondersteunen. 

 
Grote veranderingen op til  

 
Dat de kerkfabriek de voorbije jaren met veel energie heeft ingezet op het opfrissen van 

de kapel gebeurde niet zonder reden. De kapel is het natuurlijk waard om proper 
gehouden te worden. Maar er is meer. Al jaren heeft de kerkfabriek het gevoel dat 

vroeg of laat de kerk (die in eigendom is van de stad Oudenaarde) terug zal gaan naar 
haar eigenaar. Bij de opmaak van de begroting voor de volgende jaren is er bij het 

stadsbestuur geen krediet meer verleend voor investeringen.  



 

Dat is een heel duidelijk signaal 
vanuit de stad dat de kerk van 

Mater binnen afzienbare tijd 
onttrokken zal worden aan de 

eredienst.  
 

Die onttrekking is nog niet voor 

morgen (letterlijk), maar wel voor 
kort-lange tijd. Op het moment dat 

er grote kosten zijn aan het 
gebouw, krijgt de kerkfabriek daar 

geen centen meer voor van de 
stad. Wie al eens ingestaan heeft 

voor het onderhoud van een groot 
gebouw, die weet dat de kosten 

daarvoor zeer hoog kunnen 
oplopen.  

 
Wanneer we binnen een paar jaar zover zijn, dan broeden wij als kerkfabriek op plannen 

om de naam van de parochie aan te passen van Sint-Martinusparochie naar Heilige 
Amelbergaparochie. (Excuses worden hierbij aangeboden aan alle mensen met de naam 

Maarten (m), Maartje (v), Mart (m/v), Marte (m/v), Marty (m/v), Marthe (m/v), Marten 

(m), Martien (m/v), Martin (m), Martijn (m), Martijntje (v), Martina (v), Martine (v), 
Tieneke (v), Tijn (m), Tina (v), Tine (v), Tineke (v), Tini (v), Tinie (v), Tiny (m/v) en 

Tinus (m/v).  
We vragen dan voor de kapel het statuut van kerk aan. Dat is een juridische procedure 

bij het bisdom en het kabinet Binnenlands Bestuur. Op dit moment zien wij geen enkele 
reden waarom dit plan niet zou lukken.  

 
Wat staat op stapel voor de nabije 

toekomst?  
 

Vooreerst werkt de nieuwe ploeg zich in. Er 
komt wat kennis van de wetgeving aan te pas. 

Ook de digitale skills moeten bijgespijkerd 
worden.  

 

Wie heeft al eens niet gesakkerd op zijn 
telefoon omdat er niet voldoende bereik was 

voor een deftig gesprek? Daar zou in de 
toekomst wat verbetering kunnen in komen. 

Alvast 1 operator toont verregaande interesse 
om in de toren van de kerk een antenne bij te 

plaatsen zodat het bereik in het dorp sterk 
zou verbeteren. Nog niet te hard van de toren 

blazen met dit nieuws, want alles zit nog in de 
onderzoeksfase.  

 
Wordt vervolgd.  
 


