
Hallo, wij (Annie, Wivine, Benigna, Jan en John) zijn de leden van de Kerkfabriek Sint-

Martinus Welden en wij willen eventjes uitleggen waar we zoal mee bezig zijn. 
De oudste vermelding van de gemeentenaam "Wenlines" dateert van 1110. Toen schonk 

de bisschop van Kamerijk het altaar van Welden aan de Sint-Salvatorabdij van Ename. 
Onze kerk is dus een heel oud gebouw dat door de eeuwen heen meerdere keren 

verbouwd en vergroot is. Verschillende bouwstijlen werden gebruikt en vermengd en dat 
gaf niet altijd het beste resultaat. De laatste grondige verbouwing dateert van 1871. 

 

Gedurende beide wereldoorlogen liep de kerk door beschietingen grote schade op. In 
1943 eiste de Duitse bezetter de torenklok op. Ook de 

tinnen fluiten van het orgel werden gestolen. De klok 
werd in 1950 vervangen na een beslissing van de 

Commissie voor het terugvorderen en terugplaatsen 
der klokken van België. De herstelling van het orgel, op 

kosten van de kerkfabriek, was echter te duur en de 
grondstoffen waren niet voorradig; dus werd besloten 

om de volledige constructie af te breken en een 
harmonium te gebruiken om de erediensten op te 

luisteren. 
Tijdens de jaren vijftig en zestig woedde een moderniseringsgolf, die onze kerk zeker 

geen goed heeft gedaan. De natuurstenen vloer werd uitgebroken en vervangen door 
cementtegels. De kleurrijke muurbeschilderingen werden bedekt met een laag stuc en 

een eentonige verflaag. Verschillende heiligenbeelden en ornamenten verdwenen 

spoorloos, een gedeelte van het portaal werd afgebroken, de klapdeuren werden 
vervangen door gewone deuren en er werden twee glasramen geplaatst….. 

En zo komen we bij de eerste realisatie van de huidige kerkfabriek in 2017. 
 

De glasramen met figuren van Maria en Sint-Martinus, geschonken in 
1960 door oud-burgemeester Alfons De Bock, waren aan restauratie 

toe. De kerkfabriek heeft de werken toevertrouwd aan de firma 
KYMPERS-PAUWELS uit Kruisem. Ieder stukje glas werd uit het oude 

frame gehaald, gereinigd en opnieuw in lood gezet. De twee 
boogramen werden met een extra versteviging teruggeplaatst en 

kunnen opnieuw tegen een stootje. 
 

 
 

 

In 2018 hebben we de topgevel van het koor laten 
herstellen. Dit was nodig omdat de hele rollaag 

losgekomen was van het onderliggend metselwerk en 
dat een gevaar betekende voor bezoekers van het 

kerkhof. Er werd een planning opgesteld, de nodige 
offertes werden opgevraagd, er werd bemiddeld om de 

nodige investeringskredieten te bemachtigen en 
uiteindelijk konden de werken toegekend worden aan 

en uitgevoerd door de firma VANDENBERGHE. 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Onze volgende realisatie, het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie in 2019, was er 
één van lange adem. Na talloze herstellingen aan de oude installatie (ongeveer 50 jaar 

oud) werd deze uiteindelijk afgekeurd. We kregen van hogerhand het voorstel om 
infraroodstralers te plaatsen.  Omdat wij geen verwarming meer hadden in de kerk zijn 

we op het voorstel ingegaan maar na enkele maanden al bleek dat deze stralers niet 
voldoende waren om de kerk op te warmen. We zijn blijven onderhandelen met de 

verschillende diensten en na maanden aandringen stond men ons uiteindelijk een 
investeringskrediet toe om de verwarmingsinstallatie volledig te vernieuwen. De werken 

werden toevertrouwd aan de firma VAN MEERHAEGHE uit Tielt. De oude bovengrondse 

mazouttank werd verwijderd. Er kwam een aansluiting op het aardgasnet en de nieuwe 
installatie werd geplaatst. Na een kleine testperiode kunnen we nu, zelfs bij vriesweer, 

een temperatuur van 16° garanderen in de kerk, wat zeer goed is, gelet op de grootte 
en de hoogte van het gebouw. 

Door het ontbreken van verwarming tijdens de winter 2018 waren de regenwaterbuizen 
en de pomp kapotgevroren. Het volgende item op de agenda werd dus de vernieuwing 

van het sanitair in de technische ruimte.  De oude kasten werden uitgebroken en er 
werd een aansluiting op het drinkwaternet gelegd. Verder plaatsten we een nieuwe 

sanitaire cabine met verhoogde WC en handsteunen (toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers). We vervingen alle buizen en kranen en aan de buitenmuur 

voorzagen we een vorstvrije kraan met spatplaat (voor gebruik op het kerkhof). Ook 
vernieuwden we de regenwaterpomp en de warmwaterboiler en installeerden we een 

gootsteen. Alles werkt perfect. 
 

 

Dit jaar, tijdens de maand november, voerde de firma 
VANDENBERGHE instandhoudingswerken aan het dak uit 

(vervangen van kapotte leien, herbevestigen van 
opgewaaide loodslabben, enz.) en werden de dakgoten 

uitgekuist. Begin december reinigde de firma AQUAJET de 
regenwaterput.  

 
In 2021 zijn we zinnens de inkomdeur aan te pakken. De 

deur (150 jaar oud) is kromgetrokken en onderaan volledig 
rot, de vloergrendel kan niet meer gefixeerd worden, het 

slot is uitgesleten. Dit maakt dat de beveiliging van het 
gebouw in het gedrang komt en dat werken zich opdringen. 

Momenteel zijn we bezig met de planning van de werken. 
 

 



Naast de grote herstellingen hebben we ook nog andere zaken tot een goed einde 

gebracht. Zoals alle kerkbesturen in Oudenaarde, hebben we ons archief dat bewaard 
werd in de oude pastorij (nu Ruhuna), toevertrouwd aan het Rijksarchief te Gent, waar 

het op een correcte manier bewaard wordt en men het op afspraak kan consulteren. 
Een inspecteur van de brandweer stelde na een inspectieronde een rapport op over de 

brandveiligheid van het gebouw. Dit resulteerde in de aankoop van 3 nieuwe 
schuimbrandblussers en het afsluiten van een onderhoudscontract met de firma ALL 

FIRE SECURITY. 

 
Daarnaast nemen we ook de administratieve taken ter harte zoals het opstellen van het 

budget en het meerjarenplan. Ieder jaar moeten we een jaarrekening opstellen en ter 
controle aanbieden aan de gemeentelijke overheid, het bisdom en de gouverneur. We 

doen de aankopen en betalen alle facturen. We beheren het privaat patrimonium van de 
kerkfabriek en innen de pachten, enz. …. 

 
Ook in de toekomst zullen we ons blijven inzetten voor onze parochiekerk.  In het 

meerjarenplan 2020-25 zijn, in samenspraak met de stadsdiensten, reeds volgende 
items opgenomen: 

* in 2022 wordt de bliksembeveiliging aangepakt.  Het vernieuwen van de huidige 
bliksemafleider (geplaatst in 1973) en een uitbreiding van de installatie staan op de 

planning. Daarmee hopen we bij zwaar onweer onze kerk te kunnen vrijwaren voor 
brand. 

* we hebben reeds een alarmsysteem, maar willen dit uitbreiden met camerabewaking 

zodanig dat de kerk frequenter kan opengesteld worden voor bezoekers en gelovigen. 
Wij willen dat onze kerk een “OPEN KERK” wordt. 

* ook voor de bestrijding van houtworm, vooral aanwezig in het houten dakgebinte en 
de torenconstructie, maken we in één van de komende jaren centen vrij. 

* en als laatste punt op de agenda voorzien wij schilderwerken. Zowel het interieur als 
het houtwerk en de metalen gedeelten buiten zouden een opfrisbeurt moeten krijgen.  

 
Zoals u wellicht kunt vaststellen nemen wij onze taken ter harte. Wij willen dat onze 

kerk een mooi en sfeervol gebouw is waar iedereen welkom is voor een bezoekje, een 
moment van bezinning, om een kaarsje aan te steken, om te bidden of om gewoon 

eventjes uit te rusten. Wij hopen u eens in onze kerk te mogen ontmoeten. 
De kerk is toegankelijk op zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 

Tijdens de kerstperiode - van 19 december 2020 tot 3 januari 2021 - is ze alle dagen 
open. 
 


