
Viering  
‘OVERHANDIGING VAN HET KRUIS’ 

aan de vormselkandidaten  

binnen de geloofsgemeenschap op de 5de zondag (zaterdagavond) 
van de 40dagentijd.  
 
 

SUGGESTIES VOOR DE VIERING  
 
Na de homilie worden de vormselkandidaten en hun geloofsvrienden uitgenodigd om naar voor te komen. Intussen 
zingt de gemeenschap een aangepast lied.  
(Bv. ZJ 353 Met de boom des levens)  
 
Iemand van de vormselkandidaten kan deze tekst lezen;  
 
Vormselkandidaat:  In de voorbije periode  
   hebben wij Jezus beter leren kennen.  
   We waren soms erg geboeid  
   en willen zelfs gaan leven zoals Hij ons heeft voorgedaan.  
   We weten en ondervinden dat het niet altijd gemakkelijk is  
   om zijn spoor te volgen.  
   Maar we proberen het, en doen er ons best voor.  
   We willen dan ook vol vertrouwen bidden:  
 
   Heer Jezus,  
   Gij kent ons en nodigt ons uit  
   om vrienden te zijn van U en van elkaar.  
   Wil ons heel nabij zijn   
   zodat wij ons met U en elkaar echt verbonden voelen.  
   Geef ons de kracht  
   om trouw te blijven  
   aan ons gegeven woord,  
   zodat wij op U mogen lijken.  
 
Alle vormselkandidaten antwoorden:  

Amen (mogelijk gezongen)  
 
Eén van de ouders/geloofsvrienden bidt:  
 
Geloofsvriend:  God,  
   ook als ouders en begeleiders  
   van deze jongeren komen wij tot U en bidden:  
 
   Laat onze kinderen  
   niet stranden in moedeloze onverschilligheid.  
   Houdt hen vast, wanneer wij ze moeten loslaten.  
   Wees hun troost  
   en bemoedig hen als ze zich  
   eenzaam voelen of bang worden  
   om wat hun kan overkomen.  



   Blijf hen nabij als het donker wordt in hun leven.  
   Reik hun steeds uw hand.  
     
   We leggen hun leven in uw handen.  
   Zegen hen met hoop en toekomst.  
 
Alle geloofsvrienden antwoorden:   

Amen (mogelijk gezongen)  
 
Iemand uit de parochiegemeenschap brengt nu de mand met kruisjes tot bij de voorganger die ze zal zegenen.  
 
Voorganger:   Goede Vader,  
   In uw naam zegenen wij de kruisjes  
   die de vormselkandidaten gaan ontvangen.  
   Laat ze voor deze jongeren een teken van hoop zijn.  
   Dat ze uw kruis met fiere vreugde  
   durven dragen  
   en het blijde Woord van uw boodschap  
   verkondigen en beleven.  
 
   Zegen ook allen  

die hen voorgaan en moedig hen aan in geloof en vertrouwen.  
 
   + Zegen de kruisjes  
   met dit water dat ons verwijst naar het doopsel    
   waarin wij allen zijn gedoopt.  
 
De voorganger besprenkelt de kruisjes met doopwater en overhandigt het kruisje aan de geloofsvriend die het 
omhangt bij de vormselkandidaat.  
 
Geloofsvriend:  Draag dit kruisje met fierheid en grote dankbaarheid.  
 
Hierna volgt de geloofsbelijdenis.  
 
Voorganger:   Trouw aan het geloof van de Kerk 
   en gedreven door de liefde  
   waarmee God ons omringt  
   nodigen wij u allen uit om rechtstaand  
   ons geloof te belijden.  
 
 
  



SUGGESTIES VOOR DE VERWERKING NA DEZE VIERING  
 

 Ervaringen delen na de viering  

 waarom heeft de voorganger het kruisje eerst aan de geloofsvriend  
gegeven die het dan doorgaf aan de vormselkandidaat?  

 waarom werden de kruisjes met doopwater besprenkeld? 

 bij het begin van een doopviering tekent de priester/diaken een kruisje op het voorhoofd 
van de dopeling, en nadien nodigt hij de andere mensen uit om dit ook te doen. 
Gewoonlijk zeggen de mensen dan: ‘God zegene en beware je’ 

 wat betekent zegenen?  

 is er soms iemand die nog regelmatig een ‘kruisje’ krijgt voor het slapengaan? Wat vragen 
de ouders dan aan God voor hun kind? 
Heb je er dan al eens over gedacht om ook aan je ouders een kruisje te geven?   

 Verschillende afbeeldingen van kruisbeelden opzoeken… welk spreekt aan? waarom? Welk 
stoot af? Waarom?  

 Waarom dragen mensen een kruisje om de hals? Omdat het ‘mode’ is?… maar soms zit er 
een diepere betekenis achter? Welke?  

 Lezen van een bijbeltekst die spreekt over het ‘kruis- opnemen’ … waar vind ik die in het 
Nieuwe Testament. Tegen wie zegt Jezus dat? Veronderstel dat jullie die leerlingen zouden 
zijn, hoe zouden jullie dan reageren… wat zouden jullie tegen Jezus zeggen? Of wat zouden 
jullie denken?  

 


