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Bezinning. 
De pastoor opent de vergadering met de tekst van ' Kerk onder Stroom'. 
 
Gesprek over 'welke parochie willen wij zijn in de toekomst?', begeleiding door 
Lea Verstricht (CCV-Bisdom Antwerpen). 
 
Inleiding 
 
Lea geeft toelichting bij het initiatief van Johan Bonny, bisschop van Antwerpen: een 
brede gespreksronde in heel het bisdom nav Kerk onder Stroom. De brochure wordt aan 
iedereen uitgedeeld. 
Er wordt gevraagd aan zoveel mogelijk gelovigen om een gesprek te voeren over de 7 
knooppunten uit de brochure. 
De schriftelijke verslagen worden gebundeld door het bisdom om te komen tot een 
VISIE tekst in de loop van 2012. 
Tijdens deze parochieraad zullen wij ons vooral buigen over knooppunt 6 'Open 
gemeenschap'. 
Het zou natuurlijk zinvol zijn moest er in onze parochie op een of andere manier ook 
over de 6 andere knooppunten gesprekken gevoerd worden. 
 

Paul De Bois sluit hierbij aan met een oproep tot alle geïnteresseerden om op 11 oktober 
deel te nemen aan het geloofsgesprek van onze federatie voor leden van PT, parochieraden, 
kerkraden enz. 
11 oktober om  20u in Bergheem (parochiecentrum van O.L.Vrouw-Middelares- 
Berchem). 
Ook beschouwingen van particuliere parochianen zijn welkom. Afgeven aan de pastoor of 
diaken Jean-Marie. 

 
Eerste opgave: analyse van onze tijd. Wat zijn de meest typische kenmerken? 
 
Brede keuzemogelijkheden 
Aanbod moet een 'meerwaarde' hebben 
Welk is de meerwaarde van ons aanbod? Blijde boodschap? Blij? 
Engagementen zijn eerder tijdelijk 
We zappen, shoppen naargelang het ons uitkomt 
Gebrek aan geduld, snelle resultaten, instant oplossingen 
Communicatie gaat sneller, oppervlakkiger, moeilijker 



Sterke individualisering, persoonlijke vrijheid is uiterst waardevol, 
Binnen kerkverband spreken we steeds over 'gemeenschap' 
Hoe moeten wij ons die 'gemeenschap' voorstellen 
als een hemels toekomstbeeld? of als een wereldse betrachting? 
Eenheid, uniformiteit? Is er plaats voor zoeken en twijfels ? 
Confrontatie met andere culturen, globalisering. 
 
Tweede opgave: zie stap 3 'concreet maken' (begeleidingsmap) 
 
Open gemeenschap?  
 
Wij zijn een eiland, zelfs binnen de parochie, ieder doet zijn eigen ding binnen 
zijn eigen organisatie, werkgroep, beweging ... 
De school (Hinkelpad) streeft naar een 'Open school'. Wat is onze bijdrage? 
Maken wij gebruik van deze uitgestoken hand? 
Kom uit je kot! 
Onthaal is belangrijk. Vroeger bestond er een onthaalgroep. Maar hoe doe je dat nu? 
We kennen de nieuwkomers niet (verhuismobiliteit ligt zeer hoog op de Groenenhoek), 
zelfs niet zij die ter kerke komen. 
 
Dialoog en samenwerking met andere overtuigingen? 
 
Wederzijds respect is noodzakelijk. 
Wij ontmoeten geen andersdenkenden. 
Kennis van eigen en andere religies (minimum) 
Wij katholieken hebben geen uiterlijk kenmerk: de anderen wel. 
Zelfs met geloofsgenoten spreken we niet over onze diepste geloof, wat zouden we dat 
doen met anderen? 
We leven gewoon naast mekaar. 
Over geloof spreken ligt moeilijk, de drempel is zeer hoog. 
Een kaartje bij het einde van Ramadan kan positief werken, 
De ouders aan de schoolpoort, die praten met elkaar over de gewone dingen van het 
leven en komen zo spontaan in kontakt met 'andersdenkenden' ... 
Hoe kan ik met andere spreken over mijn geloof, als ik er zelf zo weinig van afweet? 
 
Verslag van een groep ( verslag A.Paessens) 
 
De groep meende dat er nog een hele weg te gaan is. Momenteel zijn we in feite alles 
behalve een ‘open gemeenschap’, zelfs soms niet eens een echte gemeenschap.  
Zelfs de diverse parochiale verenigingen ploegen veelal alleen hun eigen akkertje, zonder 
enig contact met vrijwilligers binnen andere verenigingen. 
Een positief initiatief was er net voor de zomer op initiatief van diaken Jean-Marie: het 
samenbrengen van vrijwilligers van alle verenigingen. Hier kwamen al enkele 
samenwerkingsverbanden uit, maar er is opvolging nodig. Een enthousiaste coördinator 
zou erg nuttig zijn. 
Andere mogelijkheden zijn er allicht via onze plaatselijke school, die zich duidelijk als een 
open school opstelt. Samenwerking met verenigingen en parochie komt (terug) op gang, 
maar het is wel aan ons om concrete stappen te zetten naar hun uitgereikte hand. Via 
school bereiken we dan allicht ook de ouders. 



Als slogan zouden we gaan voor: kom uit je hok(je)!   
 
Nog andere steekwoorden 
 
Sommigen verwachten in de kerk meer duidelijkheid, regels, grenzen, identiteit ... een 
houvast! 
Andere godsdiensten zijn soms zo onverdraagzaam 
en wat dan met onze dogma's ...? 
Grenzen kunnen ook beperken, verengen .... 
Eerder opgave, uitdaging, uitnodiging, dan regels ... 
Identiteit kan leiden tot afsluiting: zij tegen wij. 
Brengt geloven een houvast ? Na de kruisdood van Jezus waren de apostelen alles kwijt. 
Nada, de Nacht, 
Is het niet logisch dat de 'anderen', de 'vreemdelingen' een zekere herkenning zoeken 
binnen hun eigen groep? Eigen kerken, eigen misvieringen ... ? En wat is daar mis mee? 
 
De tijd is om, maar niet het gesprek. 
We worden uitgenodigd om dit verder te zetten binnen onze parochie. 
Wie neemt dit op? Wie organiseert? Wie roept er op? 
Veel vragen nog. Het werk is niet af. 
Op de pârochieraad van december komen we hierop terug. 
 
Met dank aan Lea Verstricht die ons op weg hielp. 
lea.verstricht@ccv.be 
 
Actualiteit - vragen en antwoorden 
 
1- Geloofsgesprek op 11 oktober 20u - zaal Bergheem (Pulhof) 
 
2- Roger vertelt over de HHF, zoekt nog vrijwilligers, deelt flyers en affiches uit. 
 Nieuw is zeker: bij vooraf inschrijving korting op brunch van zondag. 
  
3 - Het PC 
 Na zovele jaren treedt er een nieuwe ploeg medewerkers op die het PC willen 
 blijven activeren: François en Gunter Vangenechten, Ivo Sauviller en Walter 
 Vermeylen, zuster Pia en Bob Laenen. De nieuwe ploeg stelt al opfrissing van de 
 lokalen in het vooruitzicht. 
 Met zeer veel dank aan de oude ploeg. 
 De vzw Parochiecentrum is opgenomen in de dekanale vzw Berchem, Hoboken, 
 Wilrijk. Deze structuur (die tientallen parochies telt en heel wat parochiehuizen) 
 biedt meer juridische en administratieve  zekerheid binnen de kerk van 
 Antwerpen. De huidige ploeg blijft voor de dagelijkse beslissingen de touwtjes in 
 handen houden. Enkel bij verkoop van onroerende goederen is 
 samenwerking met de dekanale vzw noodzakelijk. De opbrengsten blijven echter 
 steeds binnen de eigen parochie. 
  
 Willen wij ons parochiecentrum behouden, dan moeten we wel beseffen dat wij 
 (parochianen, groepen, bewegingen, organisaties) er MEER gebruik moeten van 
 maken. Zonder klanten, geen overleving! 



 n.b. de sportzaal is overgedragen aan het Hinkelpad (in erfpacht). Hierrond zijn 
 goede afspraken gemaakt, tussen directie en PC-ploeg. 
 
4 - vzw Werken der parochie van het Heilig Sacrament 
 
Deze vzw is opgericht om op te treden als juridische eigenaar van een aantal onroerende 
goederen, waaronder enkele schoolgebouwen, het KSJ-jeugdheem in de Helderstraat en 
het stuk grond waarop de Bolhoed staat. 
De vzw heeft het stuk grond (met gebouw Bolhoed) geschonken aan de vzw Kabob 
(Hinkelpad). Als tegenprestatie maakte de vzw Kabob een gift over van € 15,000  aan de 
parochie. 
Dit bedrag werd gestort op de rekening van vzw Werken der parochie met de 
uitdrukkelijke bedoeling dat het geld bestemd is voor de Parochie H.Sacrament. 
 
Paul de Bois, pastoor, bevestigt op de vergadering dat, na overleg met Walter 
Vermeylen, voorzitter van de vzw Werken der Parochie ..., deze het bedrag van € 15,000 
overschrijft op de parochierekening.  
Het is dan aan het PT (parochieteam) te beslissen op welke wijze deze gelden (zoals alle 
parochiegelden) het best gebruikt worden. 
 
  

 
Volgende parochieraad 

op donderdag 8 december 20u 
 

Het geloofsgesprek gaat verder, hoe pakken we dit aan? 
 

 
verslag rdv 
 
 
 


