
 

 

‘OVERHANDIGING VAN DE GELOOFSBELIJDENIS 

aan de vormselkandidaten’ 

Viering binnen de geloofsgemeenschap 
(op de 3de zondag van de 40dagentijd A). 

 
Bij het doopsel hebben de ouders, peter en meter,  
het geloof uitgesproken in naam van hun kind.  
In een bijzondere ritus (tijdens de 3de zondag van de 40dagentijd) wordt de tekst van de 
geloofsbelijdenis aan de vormelingen gegeven.  
Op de dag van het vormsel zal hen gevraagd worden om de doopbeloften persoonlijk te 
bevestigen én het geloof uit te spreken.  
 
De kaart met deze tekst moet ook iets uitstralen zodat de vormelingen dit geschenk zien 
als iets waardevols dat ze thuis zeker een plaats willen geven op hun kamer.  
 

 
Uitgeverij Halewijn zorgde voor een mooie kaart. 

www.halewijn.info. 
  

SUGGESTIES VOOR DE VIERING  

 
Bij de begroeting kan de voorganger een bijzondere aandacht vragen voor het kruisteken 
dat we samen maken. 
Het is als het ware de bundeling van heel ons geloof in de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest.  
Hij kan daarbij ook verwijzen naar het kruis dat (mogelijk)meegedragen werd in de 
intredeprocessie of/en dat vooraan in de kerk aanwezig is.  
Na het kruisteken kan men dit gebed bidden of het openingsgebed van de zondag:  
 
 

http://www.halewijn.info/


 

 

Voorganger:  God onze Vader,  
   Gij hebt gewild dat wij U leerden kennen als onze God 
.  
   Daarom hebt Gij U geopenbaard en hebt ons Jezus gezonden.  
   Gij hebt ons ook de heilige Geest geschonken  
   die kracht schenkt om te leven vanuit uw liefde.  
   Vandaag willen wij het geloof in U,  
   als de drieëne God belijden  
   en er op een bijzondere manier van getuigen  
   tegenover deze jongeren  
   die op weg zijn naar het sacrament van het vormsel.  
 
   God, omdat Gij onze Vader zijt eren en aanbidden wij U.  
   Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon….  
 
In de homilie kan de voorganger duiding geven aan de betekenis en het belang van de 
geloofsbelijdenis als antwoord van de gemeenschap op het Woord van God dat we juist 
gehoord hebben. 
We hoorden (evangelie 3de zondag van de 40dagentijd A) hoe een Samaritaanse vrouw 
haar vertrouwen en geloof in God verwoorden en beleefde.   
Het belang van deze belijdenis wordt ook onderlijnd dor ons opstaan, bereid om de weg, 
die God van ons verlangt, te gaan terwijl we ons ook verbonden weten met de velen die 
ons in dat geloof reeds zijn voorgegaan.  
 

Overdracht van de geloofsbelijdenis  
 
Na de homilie worden de vormselkandidaten uitgenodigd om op te staan en mogelijk een 

halve kring te komen vormen voor het altaar maar wel gericht naar het altaar. 

 
Voorganger:  Beste jongens en meisjes,  
   jullie zijn gedoopt omdat jullie ouders wilden  
   dat je echte gelovige mensen zou worden.  
   Zij hebben bij jou doopsel – samen met peter en meter-  
   hun geloof uitgesproken.  
   Zij deden dat toen in jullie naam.  
 
   En telkens als we hier samenkomen  
   om eucharistie te vieren op zondag  
   spreken we ons geloof uit als een JA-WOORD op Gods Woord.  
 
   Nu gaan jullie een kaart ontvangen  
   met de tekst van de geloofsbelijdenis.  
   Misschien kennen jullie deze woorden reeds uit het hart  
   maar vandaag vragen we om deze belijdenis samen  
   – bewuster dan anders – met ons uit te spreken.  
 
 Enkele mensen van de parochie overhandigen de kaarten aan de vormselkandidaten. 
Zo wordt deze tekst niet enkel een tekst van de grote Kerk maar tegelijk een 
gave/geschenk van de plaatselijke gemeenschap.  
 
 Daarna nodigt de voorganger iedereen uit om op te staan en zo rond deze jongeren een 
kring te vormen en door het uitspreken van deze belijdenis getuigenis af te leggen van 
geloof en vertrouwen in de drieëne God.  



 

 

 

Ik geloof in God …… 
 
Men kan de geloofsbelijdenis afsluiten met een sterk – herhaald gezongen AMEN  
(Vormelingenmis) 
 

 
 
Daarna sluit de voorganger dit ritueel af met deze woorden:  
 
   Jongens en meisjes,  
   in naam van de Kerk  
   hebben jullie van ons de geloofsbelijdenis gekregen. 
   Bewaar deze woorden in jullie hart,  
   tracht ze te begrijpen  
   en tracht er vooral naar om te leven vanuit dit geloof  
   vandaag en alle dagen.  
 
In de voorbede die volgt kan men zeker een bijzondere intentie invoegen  
voor deze jongeren én voor alle mensen  
die hun op hun tocht van het geloof begeleiden en helpen.  
 
 
 
 
 
 
 

SUGGESTIES VOOR DE VERWERKING NA DEZE VIERING  

 

 Maak een ‘domino-spel’ met de tekst van de geloofsbelijdenis  
 Kaarten in de juiste volgorde leggen.  
 Dit kan een manier zijn om de tekst te leren memoriseren (met het hart … par coeur) 

 wat wordt er gezegd over God, Jezus, de heilige Geest? 

 Je kan ook kaartjes maken met de grote kerkelijke feestdagen die dan naast de 
geloofsbelijdenis kunnen gelegd worden.  (Vb. Kerstmis naast ‘die geboren is ….’) 
Je kan de vormselkandidaten vragen om op internet foto’s te zoeken die bij deze 
tekst horen. Bij welk deel van de geloofsbelijdenis horen ze? Waarom?  
(vb. natuurfoto, duif, kerkhof, kerststal, kruisbeeld, …..)  

 De tekst verbinden met het kruisteken   

https://www.kerknet.be/bisdom-antwerpen/artikel/vormelingenmis

