
geloofsavond  

Doel Samenbrengen van mensen rond een geloofsthema  

Omschrijving 2x per jaar nodigt de PE alle geïnteresseerden uit om te 
komen naar een avond rond een geloofsthema. De 
inhoud is zeer uiteenlopend, evenals de gekozen 
sprekers. Zo waren er reeds een multimediale avond rond 
Madeleine Delbrel, maar ook getuigenissen rond inzet 
voor Burkina Faso of een lezing over 7 eigentijdse wegen 
van barmhartigheid,…  

Er wordt nagedacht over mogelijke spreker. Het voorstel 
komt eerst in de werkgroep geloofsverkondiging, wordt 
daarna voorgesteld in het team. 

Onderwerp: We proberen wat af te wisselen;  Bvb de 
getuigenissen over Burkina Faso werden gebracht door 
de mensen van Woumen en Diksmuide die daar 
rechtstreeks bij betrokken waren. Dan waren we al zeker 
van publiek dat we anders niet bereiken. Het ging om 
“toepassing van ons geloof”, niet rechtstreeks over 
inhoud van ons geloof. 

Promotie: weinig affiches; we mikken meer op reclame 
via Kerk en Leven, maandblad Diksmuide leeft, het 
Wekelijks Nieuws, kerknet Diksmuide, maar vooral vragen 
we aan de mensen van de werkgroep en van het team 
om naar hun persoonlijke mail-adressen de affiche door 
te sturen en zo te verspreiden. 

Kosten: wij vragen een vrije bijdrage in een mandje bij 
het buitengaan van de kerk. Meestal is dat niet 
voldoende om de kosten van de spreker en de drank te 
betalen (de deken sponsort indien nodig).  Voor de avond 
over Burkina Faso ging de opbrengst naar Broederlijk 
Delen en naar het project in Burkina Faso.  Dat werd 
aangekondigd dat het voor het goede doel was.  De 
opbrengst was navenant. 
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