
PASEN

In een voorjaarstuin
halfduister in de morgendauw
sluipt Maria naar het graf.
Ze wil niemand wekken
zelfs de dode Jezus niet.
De steen is weggerold.
Het graf is leeg en verzwijgt
een nooit onthuld mysterie.
Zeg me toch, waar 
hebben ze hem neergelegd?
De tuinman staat er ook 
zo vroeg - en kijkt haar aan.
Maria? -  Rabboeni!
Alles in haar ogen 
kleurt licht en nieuw.
‘Ik heb de Heer gezien!’  even 
voor de zon opging, werkelijk
Hij is verrezen!


