
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een team van geëngageerde gelovigen ontwikkelde het voorbije jaar een pastorale visie voor de 
toekomst van het bedevaartsoord in Oostakker-Lourdes. In een veranderende wereld ontluiken nieuwe 
kansen voor geloof, spiritualiteit en Mariale devotie. “Met respect voor wat vroeger was kijken we vooruit 
en mogen we aan volgende generaties doorgeven wat goed is”, zegt Jonathan Beyaert, directeur van het 
bedevaartsoord.  
 
De nieuwe visie kwam in drie fases tot stand. Na een uitvoerige brainstorm (over wat de plek te bieden 
heeft, wat de kern is van haar bestaan, haar geschiedenis en traditie) formuleerde het team in een 
eerste fase de missie van het bedevaartsoord. Daarna verduidelijkten ze de missie in een visietekst die 
beschrijft wat belangrijk is om tijdens de komende jaren die missie te realiseren. Tenslotte werden er 
aanbevelingen geformuleerd over hoe de visie kan worden realiseren en wat het oord daarvoor nodig 
heeft.  
 
“De kracht van het resultaat zit in de wijze waarop het toekomstplan tot stand kwam”, legt directeur 
Jonathan Beyaert uit. “Elk woord in de tekst werd overwogen, elke nuance werd besproken. Telkens 
werd gezocht naar een juiste formulering en benadering. Het was een intense oefening in synodaliteit. 
Dat wil zeggen: luisteren naar elkaar om de volgende stap op de weg te onderscheiden en de juiste 
woorden te vinden. Samen gingen we de weg. De heilige Geest kreeg in gebed en stilte ruimte om 
inspiratie te bieden.”  
 
Met wat nu voorligt staat het bedevaartsoord van Oostakker-Lourdes aan het begin van een weg die het 
met een nieuw pastoraal team de komende jaren wil afleggen. “De nieuwe pastorale missie geeft 
richting aan onze pelgrimstocht”, stelt Beyaert.  

Het bedevaartsoord van Oostakker-Lourdes is een hedendaagse kerkplek 
met een rijke geschiedenis waar ontmoeting en geloof centraal staan. In de 
broosheid van het leven worden wij, pelgrims onderweg, er door Maria 
verwelkomd. In stilte en gesprek, in eenvoudige beelden, gebaren en rituelen, 
in sacramenten en gebed, scheppen we ruimte om de Ander, God, te 
ontmoeten.  

 
 
 



4 pijlers van de toekomstvisie 
 
Mij geschiede naar Uw woord 

We leren Maria in het evangelie kennen als een eenvoudige vrouw die met vertrouwen in het leven staat. 
Voorzichtig zegt ze ja om moeder van Gods zoon te worden: “Mij geschiede naar uw woord (Lc 1, 38)”. 
Ze is als dusdanig de eerste gelovige. Gedurende het leven van Jezus volgt Maria stilzwijgend haar zoon 
tot diens dood. Onder het kruis geeft ze als bedroefde maar nabije moeder draagkracht aan het lijden 
van haar zoon.  

Maria staat als een moeder midden onder de mensen en is samen met ons allen onderweg. De vreugde, de 
smarten en het lijden van mensen zijn de vreugde, de smarten en het lijden van Maria. Broos en krachtig 
tegelijk opent Maria ons hart voor het mysterie en de bron van het leven.  

Maria is de gastvrouw van het bedevaartsoord. Ze is een herkenbare en bereikbare moeder die ons bij 
Christus brengt. Ze zorgt voor je, bij haar kan je terecht, zij is moeder voor iedereen.  

Onderweg 

Oostakker-Lourdes is voor de mensen die er komen een rustpunt in hun onderweg-zijn.  De buurtbewoner, 
de scholier, de wandelaar, de fietser, de toevallige passant, de zoekende gelovige, de anders-gelovige, de 
pelgrim, de bedevaarder… komt er even vertoeven in de spirituele stilte nabij de grot om vervolgens 
verder te gaan.  Onderweg zijn er ontmoetingen die bemoedigen, troosten, inspireren… 

Ontmoeten 

Ontmoeting is een belangrijk gebeuren in Oostakker-Lourdes. Het zijn ontmoetingen met elkaar, met 
Maria, met de Ander, met God. Een blik, een beeld, een woord of houding van de ander/Ander kan soms 
plots en onverwacht ‘goddelijk’ raken. We willen die ontmoeting stimuleren. 

Ontdekken 

Oostakker-Lourdes is een plek van geloof en devotie. Het gaat om geloof van mensen: nabij, betrokken, 
herkenbaar…. Het bedevaartsoord biedt zoekende mensen, nieuwkomers en gelovigen kansen om geloof 
te (her-)ontdekken. 

Bovendien mogen we de erfgoedwaarde van het bedevaartsoord niet onderschatten. In de neogotische 
architectuur, in de glasramen en in de binnenafwerking van de basiliek met haar rijke symboliek valt heel 
wat te ontdekken. In afwachten van een grondige renovatie van de basiliek zullen we inspanningen leveren 
om de rijke erfgoedwaarde te ontsluiten voor het brede publiek.  


