
Prikje bij zondag 1 september 2024  

Regels en mensen 

Eens te meer komt Jezus 

in een conflictsituatie terecht. 

De farizeeën en wetgeleerden spreken Hem aan 

omdat de leerlingen sommige hygiëneregels niet naleven. 

Die regels zijn niet onbelangrijk, 

dat weten we na corona maar al te goed. 
 

Jezus dient de klagers streng van antwoord. 

Waarom je zorgen maken over regels van mensen, 

als je de mens zelf uit het oog verliest. 

   Wat doen mensen elkaar aan? 

   De zaken die Jezus opsomt,  

komen uit het eigen hart, ze zijn niet fraai, 

   maar ze raken mensen diep, ze kwetsen, ze maken dood.     

Dan denk ik aan het volgende gedicht: 

       

‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken 

Nog even vóór het slapen gaan 

Of ik van dageraad tot avond 

Geen enkel hert heb zeer gedaan; 

 

Of ik geen ogen heb doen schreien, 

Geen weemoed op een wezen lei; 

Of ik aan liefdeloze mensen 

Een woordeke van liefde zei. 

 

En vind ik in het huis mijns herten, 

Dat ik één droefenis genas, 

Dat ik mijn armen heb gewonden 

Rondom één hoofd dat eenzaam was, 

 

Dan voel ik, op mijn jonge lippen, 

Die goedheid lijk een avond-zoen. 

‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken 

En zó z’n ogen toe te doen. 

 

Luc Beeldens (met dank aan Alice Nahon) 


