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Vrijmoedig en vrij  
 

Echte Bijbelse profeten zien scherp 

waar het op aankomt. 

Ze roepen op om te leven zoals God het droomt. 

Ze zijn een doorn in het oog van schijnprofeten  

die enkel uit zijn op eigenbelang en aanzien. 

De eenvoudige veehoeder en vijgenkweker Amos 

moet de wijk nemen voor de koning.  

Hij moet ver weg, maar zijn geest is vrij.  

Ongebonden kan hij blijven spreken  

in naam van God. 

De protestantse theoloog Dietrich Bonhoeffer 

bereikte in de gevangenis een geestelijke vrijheid  

die hem in staat stelde te leven voor anderen.  

Vlak voor de bevrijding, op 9 april 1945, 

werd hij in Flossenburg opgehangen.  

Naakt, totaal onthecht en innerlijk vrij  

nam hij deze woorden in de mond:  

“Dat is het einde – voor mij het begin van het leven.”  

 

Zoals de twaalf leerlingen, 

nemen mensen op pelgrimstocht 

best alleen het hoogstnoodzakelijke mee. 

Jezus drukt zijn leerlingen op het hart  

open te staan voor de gastvrijheid  

die hun onderweg te beurt valt,  

zich niet te laten ontmoedigen door weerstand, 

ook om mensen nabij te zijn en goed te doen. 

Wie zo’n innerlijke reis of tocht aflegt, 

maakt een metanoia mee. 

Zo’n mens kijkt anders tegen het leven aan  

en slaat een nieuwe koers in.  

 

Mia Verbanck  


