
Prikje bij zondag 14 november 2021  

Bemoediging 

Donker is de tijd van het jaar. 

Bomen en planten verliezen hun bladeren. 

De temperaturen flirten met het vriespunt. 

Gure en kille dagen houden mensen binnen. 

De winter is in aantocht. 

 

De duisternis houdt mensen in haar greep. 

De wereld lijkt soms haast te vergaan. 

In deze dagen kunnen donkere gedachten  

je overvallen. 

 

De profeet Daniël en Jezus schetsen ze, 

maar ze willen ons ook  

een hart onder de riem steken. 

Ze spreken bemoedigende krachtige beeldtaal. 

De profeet zegt: 

“Dan zullen wijze mensen stralen als licht  

en zij die mensen op het rechte pad brachten,  

schitteren als sterren, voor eeuwig en altijd.” 

En Jezus gaat nog een stapje verder: 

“Echt waar, hemel en de aarde zullen vergaan,  

maar mijn woorden zullen blijven bestaan.” 

 

Goede God, 

als we worstelen met donkere gedachten, 

fluister ons dan de woorden van de profeet 

en van Jezus in onze oren 

en help ons geloven in eeuwig leven. 

Amen. 

 

Mia Verbanck 


