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Van klein naar groot 

 
 De lezingen van de elfde zondag 

 geven een breed en hoopvol perspectief. 

Alles begint klein 

en kan uitgroeien tot iets groots. 

 

De ballingen van Babylon  

zullen terugkeren naar Jeruzalem. 

Ezechiël verwoordt het poëtisch: 

    “Vanuit de top van een hoge ceder,  

plukt God een teer twijgje.  

Hij zal het planten op  

een hoge en verheven berg.  

Daar zal het opgroeien tot een machtige boom 

waar allerlei vogels in zullen wonen. 

Alle volkeren zijn er welkom!  

 

Een klein zaadje groeit uit tot koren. 

De landman vertrouwt op de groeikracht  

van de aarde, zegt Jezus. 

Uit een piepklein mosterdzaadje groeit  

een grote boom. 

In de schaduw van die boom kunnen  

vogels hun nest bouwen. 

Zo is Gods nieuwe wereld. 

Alle volkeren zijn er welkom! 

 

God zelf legt de kiem  

van zijn nieuwe wereld. 

     

Mia Verbanck  


