
Prikje bij zondag 23 juni 2024  

 

Stormt het bij jou ook soms? 

Soms gaat het leven zijn gangetje. 

Rustig. 

Kalm. 

Probleemloos. 

Maar dan, 

als een donderslag bij heldere hemel, 

begint het te stormen. 

De storm in je hoofd werkt verlammend. 

De angst slaat toe. 

Je hebt het gevoel eraan ten onder te gaan. 

Zoiets moeten de leerlingen ervaren hebben. 

Jezus ligt te slapen op de achtersteven. 

Als de leerlingen zich tot Hem richten, 

staat Hij op en bedaart de storm. 

 

Aanwezige God, 

soms lijkt U zo ver weg.  

Wees ons nabij als de storm opsteekt, 

als ons leven in woelige wateren komt. 

Schenk ons het geloof  

dat we op U mogen vertrouwen. 

   Dat vragen we U  

door Jezus, uw Zoon en onze Hoeder. 

Amen. 

 

Luc Beeldens 


