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Zien, in een glimp   

 
Boven op een berg staan  

doet wat met je.  

Je voelt je dichter bij de hemel, 

dichter bij God. 

En de afstand tot het dal is groot. 

Je ziet alles  

in een ander perspectief. 

 

Zo was het voor Abraham. 

Boven op de berg Moria 

zag hij in dat God 

géén kinderoffers wil, 

maar dat Hij mensen nabij is en voor hen zorgt. 

 

Boven op de Tabor  

zagen Petrus, Jakobus en Johannes 

hun vriend Jezus in een ander daglicht.  

Hij leek wel in gesprek met Mozes en Elia 

en zijn kleren straalden schitterend wit, 

alsof hij verrezen was. 

En God was dicht bij Hem. 

 

Zo’n piekmoment zou je willen  

rekken en vasthouden, 

maar het glipt door je vingers heen. 

Een glimp slechts kan je opvangen  

van God die zich als nieuw voor je openbaarde. 

 

Ze daalden allen de berg weer af 

waar het gewone leven op hen wachtte. 

Maar die sterke ervaring  

zou hen nooit meer loslaten. 

 

Mia Verbanck 

 


