
 

Prikje bij zondag 25 september 2022  
 

Kruimels 

 
 

Ik voel me wel aangesproken. 

De woorden van Jezus geven mij een onbehaaglijk gevoel. 

Het gebeurt wel meer dat Hij ons op onze plaats zet. 

 

De rijke man en de arme Lazarus. 

Ondanks corona, ondanks de oorlog, 

ondanks de torenhoge energieprijzen, 

ondanks de hollende inflatie  

mogen de meesten onder ons 

zich toch wel rijk noemen. 

Niet dat we allemaal elke dag uitbundig feestvieren 

zoals de parabel zegt, 

maar dankzij onze sociale voorzieningen en vangnetten 

mogen we toch spreken van een zekere welstand. 

Voor de meesten toch. 

Want er zijn mensen die uit de boot vallen. 

De mazen van het net zijn soms te groot, 

de voorzieningen niet toereikend. 

 

Jezus houdt ons een spiegel voor. 

Vallen er kruimels van onze tafel,  

of mag het ook wat meer zijn? 

 

Hoever reikt onze solidariteit? 

 

   Luc Beeldens 


