
Prikje bij zondag 28 april 2024  

Vijfde paaszondag 

Verbonden met Jezus 

Zoals vorige zondag horen we  

woorden uit het Johannesevangelie,  

die Jezus kort voor zijn dood uitsprak, 

een flashback dus: 

“Ik ben de stam van Gods druivenplant,  

en jullie zijn de takken.  

God zelf is de tuinman. (…) 

Als jullie met mij verbonden blijven  

en ik met jullie,  

dan zul je veel goeds kunnen doen.  

Maar zonder mij kun je niets.” 

 

Jezus leefde sterk verbonden met God  

die Hij Abba of “Vadertje” noemde.  

God is als een wijngaardenier die snoeit 

opdat de ranken veel druiven dragen.  

Jezus was ook innig verbonden met zijn leerlingen 

die Hem waren toevertrouwd. 

 

Zeven maal zegt Jezus tot hen: “Ik, ik ben voor u.” 

als brood, want Ik voed jullie. 

als licht, want Ik verlicht jullie leven. 

als een deur, want Ik geef jullie toegang. 

als een herder, want Ik draag zorg voor jullie. 

als de opstanding, want Ik schenk jullie eeuwig leven. 

als de weg/waarheid/leven, want Ik ben jullie gids. 

als een wijnstok, want Ik maak jullie vruchtbaar. 

 

Paulus was zo’n man  

die rijke vruchten gedragen heeft.  

Hij wàs een rabiate christenvervolger. 

Hij wérd een fervente verkondiger van Jezus. 
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