
 

Prikje bij zondag 6 november 2022  
 

Ik weet het ook niet, wie wel? 

 
Je moet er geweest zijn 

om je ervaringen te kunnen delen. 

Dat geldt voor reisbestemmingen, eetgelegenheden, 

muziek- en theatervoorstellingen. 

De ervaring delen, van de laatste reis 

die ieder van ons te wachten staat,  

kunnen we niet. 

Van bij het begin van de mensheid,  

over alle religies heen,  

hebben mensen geprobeerd antwoorden te vinden 

op de vraag wat er komt na de dood. 

In de Joodse traditie zijn er meerdere strekkingen. 

Er zijn er die geloven in een hiernamaals, 

anderen ontkennen dat bij hoog en bij laag. 

De sadduceeën komen  

met een lachwekkend verhaal bij Jezus.  

Een vrouw was getrouwd met zeven broers. 

Als er een hiernamaals is, 

met wie van de zeven zal ze dan verder leven? 

Wat er na de dood komt,  

is in niets te vergelijken met wat we  

hier op aarde kennen, zegt Jezus. 

Alles draait rond de nabijheid van God. 

Een God die Hij “een God van levenden” noemt. 

Levend over de dood heen. 

En wat dat dan precies inhoudt … 

ik weet het ook niet.  

Wie wel?   

 

God van levenden, 

omring ons met uw allesomvattende liefde, 

ons aangezegd door Jezus,  

uw Zoon en onze Broeder. 

Amen. 

    

Luc Beeldens 


