
Prikje bij zondag 8 mei 2022  

 

Vierde paaszondag: een hechte relatie 
 

 

 

Jezus zegt: “Ik ben de goede herder.  

Zoals een herder voor zijn schapen zorgt,  

zo zorg ik voor de mensen die bij mij horen.” 

 

Verder zegt Hij: “De mensen die bij mij horen,  

luisteren naar mij.  

Ik ken hen, en zij volgen mij.  

Ik zorg ervoor dat ze gered worden,  

Ik geef hun het eeuwige leven.  

En niemand kan hen bij mij weghalen.” 

 

   Jezus’ volgelingen hebben een hechte 

relatie met Hem, 

zoals een herder met zijn schapen.  

Hij belooft hun een eeuwig leven,  

d.w.z. een leven bij God. 

 

Jezus’ zelf heeft een innige band met de Vader.  

“De Vader en ik zijn samen één.” zegt Jezus. 

 

Bij Johannes hebben Vader, Zoon 

en leerlingen een onverbrekelijke relatie. 

 

Eeuwige God, 

help ons luisteren naar Jezus’ stem. 

En help ons U op het spoor te komen 

via Jezus. 

Amen. 

 

Mia Verbanck 

 


