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Wie is Hij? 

De schriftgeleerden beweren  

dat Hij bezeten is. 

Zijn familie verklaart Hem voor gek. 

Wie is toch die Jezus? 

Wie is die charismatische man 

die mensen begeestert? 

“Hij kraamt wartaal uit”, zeggen ze. 

 

Gedreven door de Geest, 

komt Hij op voor gerechtigheid. 

Daarvoor gaat Hij de controverse niet uit de weg. 

Ze begrijpen Hem niet. 

Ze willen hem tegen zichzelf beschermen.    

Zelfs zijn moeder en broers 

verloochent Hij. 

Zo lijkt het althans, 

want de Liefde die Hij predikt, 

gaat verder dan zijn verwanten. 

“Iedereen die de wil van mijn Vader doet, 

beschouw ik als broeder of zuster”, 

zegt Hij. 

 

Liefhebbende God, 

   we mogen U Vader noemen. 

   Laat de Geest van Jezus  

ook ons inspireren 

   op onze zoektocht naar ware broeder- en zusterliefde. 

   Dat vragen we U  

op voorspraak van 

Jezus, uw Zoon en onze Broeder. 

Amen. 

 

Luc Beeldens 


