Mijn verdriet was zo groot

en mijn lichaam zo moe...

Wat ik nu vraag is een rustige slaap
en dromen van hen die ik liethad

Verdrietig maar ook dankbaar melden wij u het overlijden van
Mevrouw
Christiane Van Caenegem
weduwe van de heer Remy Van Tittelboom

Geboren te Erpe op 21 oktober 1933
en zachtjes van ons heengegaan
in het WZC Sint-Vincentius te Aaigem op 25 februari 2019.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid
in de parochiekerk van Sint-Martinus te Erpe op

zaterdag 2 maart 2019 om 11.15 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid achteraan in de kerk.
Na de crematie volgt de asuitstrooiing op de begraafplaats van Erpe.

De namis zal plaatsvinden in voornoemde kerk op
vrijdag 5 april 2019 om 19 uur.

U kunt Christiane een laatste groet brengen
in het mortuarium van het ASZ, Merestraat 80 te Aalst,
alle weekdagen van 10 tot 11 uur
envan 16 tot 18.45 uur.

Dit melden u:
Jos en Martina (1) Fahy - Van Tittelboom haar kinderen

Michael en Saskia Moock - Van Weyenberg
Mattia

Kevin en Evy Fahy - D'hoe
Julie
Emma

Stijn en Evelien Redant - Fahy

Noor
Stan haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

Haar schoonzus, schoonbroers, neven en nichten.

De families Van Caenegem, Van Tittelboom, Schouppe en Elaut.

Met speciale dank aan dr. Baekelandt,
de directie en het personeel van het WZC Sint-Vincentius.

Rouwadres:
Familie Van Caenegem - Van Tittelboom
p/a Begraf. Callebaut, Dorpsstraat 37, 9420 Erpe

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be

Begraf. Callebaut - Van Den Steen - Erpe-Mere / Moorsel - 0486 76 66 54 & 053 62 84 31 - www.uitvaart-callebaut.be



