
Omringd door de liefde van ons allen, is van ons heengegaan

De heer

Remi Van Den Bossche
echtgenoot van mevrouw Jenny De Vleeschouwer

Schrijnwerker op rust

Geboren te Ottergem op 17 maart 1938
en thuis te Vlekkem zachtjes van ons heengegaan, omringd door zijn familie, op 29 augustus 2019,

gesterkt door de ziekenzalving.

Dit melden u diep bedroefd:

Jenny De Vleeschouwer zijn echtgenote

Lieven en Carla Van Den Bossche - D’hanis zijn kinderen
Stijn en Kim Van Den Bossche - Stalpaert zijn kleinkinderen
Gaston Van Den Bossche zijn achterkleinkind

Zijn zus, broer, schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten.

De families Van Den Bossche, De Vleeschouwer, Janssens en Van Der Putten.

Met dank aan zijn verpleegkundigen Ines, Maude en Fien,
de Palliatieve Thuiszorg en het OLV-ziekenhuis te Aalst.

Wij nodigen u vriendelijk uit op de uitvaartplechtigheid 
in de parochiekerk van Sint-Lambertus te Vlekkem op

donderdag 5 september 2019 om 10.30 uur.

Er is gelegenheid tot condoleren na de rouwdienst,
nadien volgt de bijzetting op de begraafplaats van Erondegem.

U kunt Remi een laatste groet brengen 
in het mortuarium van het WZC Avondzon, Botermelkstraat 12 te Erpe, 

alle weekdagen t.e.m. dinsdag van 18 tot 20 uur, weekend van 14 tot 16 uur.

Dat hij mag rusten in vrede.                                     

Rouwadres: Paardestraat 33, 9420 Vlekkem

Online condoleren: www.uitvaart-callebaut.be

Je handen hebben voor ons gewerkt
Je hart voor ons geklopt

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust zacht, lieve pa.
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