
Kerstmis 

Ze hadden het zich anders voorgesteld: 

De geboorte van hun eerste kind. 

De omstandigheden zaten niet mee. 

In plaats van een knusse wieg werd het een kribbe in een stal. 

Geen plaats voor hen in de herberg. 

 

We hadden het ons anders voorgesteld: 

Kerstmis 2020. 

De omstandigheden zitten niet mee. 

In plaats van een gezellig feest wordt het een afstandelijk gebeuren. 

Geen warme knuffels. 

 

En toch, 

“Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe” 

Laat dit warme, liefdevolle gebaar voor ons symbool zijn voor al die warmte, 

al die zorg, al die liefde die we ondanks de omstandigheden toch aan elkaar kunnen geven. 

Meer dan ooit. 

 

Eeuwige God, 

In een kind hebt Gij uw grenzeloze liefde voor ons getoond. 

Wij bidden U, 

Geef dat wij als dit kind die liefde mogen uitdragen. 

En laat ons, vooral in deze tijden, bekommerd zijn om elkaar. 

Dit vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen. 

Amen 


