
de  
Preekstoel

Op 4 donderdagen in juli  
en augustus om 20 uur in  
de abdijkerk van  
Onze-Lieve-Vrouw Vlierbeek  
Leuven (Kessel-Lo) 
 
Verwelkoming met  
orgelmuziek vanaf 19.30 uur 
  
 
Luc Sels • 11 juli  

Kris Gelaude • 25 juli 
Luk Vanmaercke • 8 augustus 

Marie Bamutese • 22 augustus 

Luk Vanmaercke (°1968) is politicoloog van oplei-
ding en werkte 23 jaar achter de schermen van de 
Belgische en Europese politiek. Van 2015 tot eind 
2022 was hij hoofdredacteur van Kerk & Leven. 
Sinds 2023 doet hij aan de KU Leuven (Faculteit 
Theologie en Religiewetenschappen) onderzoek   
naar innovatie en vitaliteit in lokale geloofsgemeen-
schappen, meer bepaald naar de projecten die deel-
nemen aan Space for Grace. In 2019 verscheen van 
zijn hand het boek ‘Iedereen gelooft’.   
 
Hij is al 27 jaar vormselcatechist in onze Vlierbeekse 
parochie. Ooit was hij ook wijnschrijver en wijn- 
handelaar, maar nu beperkt hij zich tot het delen  
van een goede fles met mensen die het leven weten  
te waarderen. 

Luk Vanmaercke • 8 augustus 2024

Marie Bamutese • 22 augustus 2024

Een organisatie van Pastorale Zone KesseLinde 
i.s.m. Heilige Huisjes (www.heiligehuisjes.be) 
meer info op www.abdijvanvlierbeek.be/depreekstoel/

Aquarel:  
Rudi Thomassen

Marie Bamutese (°1982) komt getuigen over haar 
christen zijn. Zij kwam in januari 1999 helemaal    
alleen in ons land aan na een ware overlevingstocht 
door Rwanda, Congo, Oeganda en Kenia. Tijdens de 
genocide en de oorlog in haar geboorteland Rwanda 
verloor ze haar vader, later in Congo ook haar moe-
der en vele familieleden. Haar geloof bleef al die 
jaren en nog altijd haar houvast.  

In België werkte ze snel voor vluchtelingen, studeer-
de maatschappelijk werk en internationale politiek 
aan de KU Leuven en engageerde zich als Vredes-
vrouw. Over haar levenservaringen en hoe het geloof 
haar sterk houdt schreef ze samen met haar echtge-
noot Peter Verlinden “Marie – overleven met de 
dood” (2015). 

 
 



Luc Sels (°1967) startte zijn academische loopbaan 
in 1996, als docent van de Faculteit Economie en  
Bedrijfswetenschappen van KU Leuven. In 2004 
werd hij gewoon hoogleraar. Vervolgens leidde hij 
zijn faculteit als decaan gedurende 2 opeenvolgende 
mandaten van 2008 tot 2017. Sinds augustus 2017   
is hij rector van KU Leuven, zijn tweede mandaat  
zal in juli 2025 aflopen. 

KU Leuven als universiteit is ontstaan en gegroeid in 
de katholieke traditie. In haar opdrachtverklaring 
staat dat als volgt: “vanuit haar christelijke mens- en 
wereldbeeld wil zij een plaats zijn van open discussie 
over maatschappelijke, levensbeschouwelijke en 
ethische thema’s, en een kritisch denkcentrum in en 
voor de katholieke gemeenschap”.                                 
Het is een inclusieve universiteit die, vanuit die 
oriëntatie, een kritisch denkcentrum wil zijn in en 
voor de katholieke gemeenschap.  

 

  

Luc Sels • 11 juli 2024 Kris Gelaude • 25 juli 2024

Vier sprekers nemen ons mee in hun persoonlijke getuigenis.  
Ze zijn creatief, gedurfd, nu eens spiegelend, dan weer erg  
actueel … Elke spreker krijgt een half uur, niet meer en niet 
minder. Nadien word je uitgenodigd in de heraangelegde 
Pandtuin, één van de tuinen in de abdij van Vlierbeek, om er 
samen met de spreker bij pot en pint nog even na te kaarten. 
Wie wil kan vanaf 19.30 uur in alle rust en stilte genieten  
van de mooie klanken van het Le Picard-orgel in de abdijkerk 
van Vlierbeek. Uitvoerders zijn Paul Van Hooff (orgel) en 
Odette Meyers (fluit) 

Kris Gelaude (°1943) is auteur of woordkunstenaar 
zoals sommigen haar noemen. In Vlaanderen en   
Nederland werd zij bekend door haar poëtische en 
spirituele teksten, waarmee zij mensen woorden van 
betekenis tracht aan te reiken in zowel mooie als 
moeilijke omstandigheden van het leven. 
 
Zij leverde bijdragen voor onder meer het Tijdschrift 
voor Geestelijk Leven en het magazine van het UZ 
Leuven. En tot op vandaag voor het christelijk  
opinieblad Tertio, voor de publicaties van Uitgeverij 
Muurkranten en die van Woordenwinkel Symposion 
in Brugge. Van haar verschenen ontelbare wenskaar-
ten en een tiental boeken, waaronder 2 liedboeken 
met liturgische liederen i.s.m. Arnout Malfliet.  
Kris is verbonden aan de Dominicaanse kapelge-
meenschap Filosofenfontein in Heverlee. Zij kiest er 
bewust voor om zo te schrijven dat ze niet alleen een 
gelovig publiek kan aanspreken, maar evenzeer rand-
kerkelijken en iedere zinzoeker van vandaag.  
 

 

Wat betekent  
het voor mij  

wanneer ik zeg 
„ Ik ben christelijk  

gelovig ”?


