
Stemmen van
hoop en bekering

Een Bijbels leerhuis
over de kleine profeten

2024
2025

Hoorde u al van Amos of Hosea? Zegt de naam van Micha u iets? De
profeet Jona zal u zich wel bekend in de oren klinken, maar wat met
Joël of Habakuk? 
In 2024-2025 verkennen we enkele van de twaalf kleine profeten. Hun
geschriften zijn een verborgen schat in het hart van de Hebreeuwse
Bijbel, ons Oude Testament. Ze worden ‘klein’ genoemd omwille van
de lengte van de teksten, maar ze zijn daarom niet minder inspirerend.
Even goed als de ‘grote’ Jeremia, Jesaja of Ezechiël zijn de kleine
profeten scherpe zieners die de tekenen van de tijd lezen. Hoe is God
(soms verborgen) aan het werk? Voor welke uitdagingen staat het
godsvolk wil het zijn roeping niet mislopen? Profeten klagen onrecht
en hypocrisie aan, maar ze bemoedigen ook. Ze houden ons een
spiegel voor. Het zijn stemmen van bekering en hoop voor deze tijd.



Waar ? Wanneer?
Boetendaalcentrum
Dekenijstraat 96
1180 Ukkel

Telkens op donderdag van 14u tot 16u

10 oktober 2024
7 november 2024
12 december 2024
9 januari 2025
13 februari 2025
13 maart 2025
10 april 2025
8 mei 2025

Het laatste leerhuis gaat door op 18 juni 2025 en is een
gezamenlijke activiteit met alle Brusselse leerhuisgroepen samen.

Contact
Clara Derveaux-Ceurvelt
0496 52 54 06
clara.ceurvelt@gmail.com

www.ccv.be

Maatschappelijke zetel: CCV vzw - Geldenaaksebaan 277
3001 Heverlee - Ond.nr. 0413 065 095


