
De SpringWill’s – op weg met vormelingen – een ervaringsgerichte catechese 

 

Handleiding voor interactieve bijeenkomsten ‘op weg naar het vormsel’ met ca. 70 online 

werkbladen, PowerPoints, filmpjes, liedjes, enz. 

Deze handleiding kreeg de naam SpringWill’s: ‘ik wil springen’, vooruitgaan op de weg naar God, die 

Liefde is. In de PowerPoint komen zeven personages voor, zeven fantasiefiguren, elk met een grote 

springveer. 

Ze kunnen een bron van inspiratie zijn om te leren leven zoals Jezus; ze geven ook een parcours aan 

om op weg te gaan naar God. 

Hun namen: 

      1.    KOMPAS/FOLLOW geeft de richting aan. 

      2.    ANKER gaat in de diepte en laat zien hoe je met God kan praten. 

3.   LISTEN luistert naar de ander, naar de innerlijke stem, naar je geweten, naar God. 

4. NOW leeft in het nu-moment. 

3. WITH JOY laat zien waar het geheim van het echte geluk ligt en hoe we met moeilijkheden 

kunnen omgaan. 

4. ALWAYS toont hoe we altijd in de liefde kunnen zijn. 

5. RESET begint opnieuw, telkens als het mis gaat. 

 

        de 7 SpringWill’s 

Elk personage is gelinkt aan een onderwerp van de vormselcatechese: (naamopgave, doopsel, 

vormsel, Pinksterfeest, de gaven van de H. Geest, eucharistie, vergeving en verzoening …) en een 

episode uit het leven van Jezus. Er wordt telkens ook een zin uit het Evangelie aangereikt met uitleg 

voor een concrete toepassing in het dagdagelijkse leven: het zogenaamde Woord van Leven. Deze 

uitleg is heel toegankelijk voor vormelingen.  

De handleiding vertrekt van een pedagogiek en didactiek die de vormselcatechese kan helpen slagen, 

omdat zowel vormelingen als catechisten het Evangelie, het Woord van God in praktijk proberen te 

brengen en er ook een uitwisseling plaats vindt van de respectievelijke ervaringen. Op die manier 

gaan we samen op weg naar God.  

De relatie onderling is van fundamenteel belang, want wanneer er echte liefde is onder elkaar, een 

wederzijdse liefde, is Jezus onder ons aanwezig (Mt 18,20). En het is juist Zijn aanwezigheid die de 

gemeenschap tot stand brengt, die ons tot een levende Kerk maakt, waar iedereen zich thuis kan 

voelen. Zij die het uitgeprobeerd hebben, vertellen ons dat op deze manier de weg naar het vormsel 

een meer doorleefde weg wordt. 

De handleiding kost 20,- Euro. 

Uitgegeven in België door de Focolarebeweging 

VZW Unistad – Olivierstraat 97, 3110 Rotselaar, www.focolare.be 

Te bestellen via: focolare.info@focolare.be  

Voor info: Lida van Dijk alidavandijk@gmail.com; gsm: +32 (0)471 20 35 78. 
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