
Een tent doet aan vakantie denken, aan rust en ontspanning. Heb je ooit
in een tent geslapen, in je tuin of ergens op een camping of in een bos?
Wat weet je daar nog over?

Heb jij een plekje waar je naartoe gaat als je even alleen wilt zijn of wilt
rusten? Hoe ziet die plek eruit? Wat hoor je daar? Wat ruik je daar? Wat
is er zo fijn aan? Toon eens aan de anderen hoe je daar zit of ligt.

Misschien heb je zo’n plekje niet, maar wil je er wel graag eentje. Vertel
hoe die droomplek eruit zou zien.

Een tent doet aan vakantie denken, aan rust en ontspanning. Heb je ooit in een tent
geslapen, thuis of op vakantie? Wat herinner je je daarvan?
 
Wist je dat er een bijzondere tent meereisde met het volk van God, toen het duizenden
jaren geleden door de woestijn trok? De mensen noemden die tent ‘de tent van
ontmoeting’. Het was een plaats waar ze dicht bij God konden zijn. Heb jij al eens ervaren
dat God dichtbij was? Kan je er iets over vertellen?

Heb jij een bijzonder plekje waar je naartoe gaat als je tot rust wilt komen, stil wilt zijn of
wilt bidden? Hoe ziet die plek eruit? Welke kleuren, geuren of klanken zijn er? Wat maakt
dat je er graag bent?

Misschien verlang je naar zo’n bijzondere plek. Hoe zou zo’n droomplek eruitzien?
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