
 

 

 
Graag willen we de parochies en catechisten uitnodigen om in heel het bisdom op de 2de zondag van de advent een 
viering te organiseren waarin de jongeren worden voorgesteld als kandidaten voor het vormsel in 2017  

én bij gelegenheid van het invoeren van het ‘Nieuwe Onze Vader’  hen ook deze tekst op een bijzondere/plechtige 
manier overhandigen.   
 
De lezingen van deze zondag kunnen verbonden worden met de weg die deze jongeren aanvatten.  
 

De 1ste lezing uit de profeet Jesaja 11, 1-10 tekent de voornaamste  trekken van de komende 
Messias. Hij is de Zoon van David en ontvangt van God zijn profetische geest. Hij zal de 
Heer openbaren door rechtvaardigheid te doen heersen onder de mensen. Overal herstelt Hij 
de vrede.  

 
In het evangelie – Mt. 3, 1-12 horen we Johannes de Doper verwijzen naar die Messias, die 
niet zal dopen met water (oproep tot en bevestiging van een  bekeringsproces) maar Hij zal 
dopen met de heilige Geest en met vuur.  

 
Deze lezingen (of een gedeelte ervan)  kunnen ook tijdens de vormselviering gebruikt worden. En ze 
kunnen zeker tijdens het catechesejaar bron van inspiratie zijn.  
 
 
 

Een bijzondere zondag 
voor de jongeren die zich voorbereiden op het vormsel 2017 

In de viering van de 2de zondag van de Advent 2016  
worden de jongeren voorgesteld als kandidaten voor het vormsel in 2017 
ontvangen ze ook het ‘Onze Vader’ 



 

 

  
 
 
 
  
 
 
Op een zondag voorafgaand aan deze viering kan de voorganger aan de gemeenschap een duiding geven van het gebeuren 
van ‘de voorstelling van de vormselkandidaten’ en het overhandigen van het Onze Vader.  
Het moet klinken als een warme oproep aan heel de gemeenschap om getuigen te zijn van het gebeuren. De kandidaten 
worden samen met hun geloofsvriend(en) uitgenodigd om naar de ‘gewone-parochie-viering’ te komen. Het mag zeker geen 
viering worden enkel voor hen.  
Het is de verantwoordelijkheid van de geloofsgemeenschap om deze jonge mensen te onthalen en hen te laten voelen dat we 
als gemeenschap blij zijn met hun vraag om toegelaten te worden tot het vormsel.   
Een geloofsvriend is iemand die (in naam van de gemeenschap) de taak heeft opgenomen om samen 
met de vormselkandidaat op weg te gaan.  
 
Aan de vormselkandidaten wordt gevraagd om als voorbereiding op deze viering in een korte tekst te verwoorden waarom 
ze graag gevormd willen worden. Deze tekst kunnen ze dan uitspreken of afgeven tijdens de viering.   
Ze kunnen er samen aan werken in een voorbereidende catechesebijeenkomst of men kan het hen 
vragen in de uitnodigingsbrief voor deze viering.  
  
Het moment van de voorstelling plaatst men best bij het begin van de viering.  
De ritus van de  overhandiging van het Onze Vader gebeurt na het Grote Dankgebed.    
 
Van oudsher behoort het Onze Vader tot het bezit van allen die door het doopsel kinderen van God 
zijn.  
Het is als het ware de ‘basistekst’ bij en voor elk biddend samenzijn.  
 
In deze viering wordt de tekst als een waardevol testament aan de vormelingen gegeven.  
We  baseren  de ritus van de overhandiging  van het Onze Vader op de Ritus van  de volwasseninitiatie. 
Na de overhandiging worden de  catechumenen/vormselkandidaten  uitgenodigd om het gebed te 
leren, na te denken over de inhoud en de tekst te verbinden met hun eigen leven.  
Daarom vragen we aan de catechisten om na deze viering een of twee  catechesebijeenkomsten  te 
besteden aan het Onze Vader.  
Aan de inhoud maar ook aan de gebedshouding, de betekenis van samen bidden en persoonlijk bidden. 
Beluister met hen ook de gezongen versie,  we hopen/verwachten dat in de vormselviering het Onze 
Vader gezongen wordt.  
 
Achteraan bieden we enkele verwerkingsmogelijkheden aan. 
 
Als voorbereiding zoeken we met enkele creatieve mensen van de parochie welke vorm we aan dit 
‘testament’ willen geven zodat het waardevol is voor de vormelingen.  
We overhandigen hen de kaart die verspreid werd  bij gelegenheid van de nieuwe tekst van het Onze 
Vader. 
 
 

Viering 

‘voorstelling van de vormselkandidaten’ 
binnen de geloofsgemeenschap 



 

 

Jezus leerde zijn leerlingen bidden. Hij gaf hun eenvoudige woorden, niet enkel om te vragen maar op 
de eerste plaats om God te loven en te prijzen.  
 
Deze woorden zijn van generatie op generatie overgeleverd, we mogen dit waardevol testament dat 
Jezus ook aan ons gegeven heeft, niet laten verloren gaan.  
We krijgen de opdracht om het op onze beurt verder te leren aan de kinderen en jongeren.  
We krijgen tegelijk  de opdracht om vanuit deze woorden te leven als dankbare christenen, bereid om 
te delen en te vergeven omdat wij weten dat God zelf ons daarvoor de kracht zal geven.  
 
Nota:  

 De viering kan een gebedsdienst, maar heel belangrijk is dat de 
parochie/geloofsgemeenschap erbij aanwezig is.  

 De jongeren zitten tijdens de viering bij hun ouders- geloofsvrienden. 
 
 
 
 
 
Voorstelling van de kandidaten  
 
Begin van de viering :                                     Eerste mogelijkheid:  
 

 Na het intredelied, het kruisteken en de genadewens (vb. cfr verder) spreekt de voorganger een welkom uit en duidt 
nog even het bijzondere van deze viering. Hij kan verwijzen naar de vreugde en de dankbaarheid van de 
gemeenschap bij deze gelegenheid.  
Daarna worden de kandidaten uitgenodigd om samen met hun geloofsvrienden en catechisten voor het altaar te 
komen staan.  

 
Begin van de viering :                                 Tweede mogelijkheid:  
 
Als de groep niet te groot is kunnen de jongeren met hun ouders achteraan in de kerk wachten.  

 Na het kruisteken en de zegenwens gaat de voorganger naar achteraan in de kerk waar de vormselkandidaten en 
geloofsvrienden wachten.  
Een catechist-begeleider kan terwijl de namen noemen van de jongeren die zich willen voorbereiden op het vormsel.  
Daarna spreekt de voorganger hen toe en nodigt hen dat uit om samen met hem tot vooraan in de kerk te komen 
terwijl de gemeenschap een aangepast lied zingt.  

 

 Een mogelijke ‘genadewens’ bij het begin van de viering  
 
                       Voorganger:   De liefde van God die luistert naar ons gebed,  
    de vrede van Christus die ons leert bidden  
    en de kracht van de heilige Geest  
    die ons gebed bezielt,  
    zij met u allen.  
 
  

Verloop van de viering 



 

 

Verder verloop van de voorstelling:  

 Wanneer alle vormselkandidaten en hun geloofsvrienden voor bij de trappen van het altaar staan begint de 
eigenlijke ritus van ‘voorstelling’.  

 
Voorganger:   ‘Wat komen jullie hier vragen?  

    Waarom zijn jullie vandaag naar de kerk gekomen?’   
 

Iemand van de kandidaten kan daarna bv. de tekst voorlezen die voorbereid werd.  
Daarna kan de voorganger aan alle kandidaten vragen 
 of ze zich aansluiten bij dit getuigenis.  
Hij kan de vraag nog eens herhalen waarna iedereen samen antwoord:  

 
Kandidaten:   ‘……’ 

 
De voorganger kan hen dan met deze of andere woorden  
naar hun bereidheid tot inzet vragen.  

 
 

Voorganger:   God verlicht iedere mens die in de wereld komt  
    en vanaf de schepping van de wereld  
    openbaart Hij al wat van zichzelf onzichtbaar is.  
     In deze Advent kijken we hoopvol uit naar Zijn komst  
    in ons midden  
      
    Jongens en meisjes,  
    jullie zijn al sinds het doopsel Zijn licht gevolgd.  
    Jullie kennen al een beetje de weg van het evangelie,  
      
    De weg die jullie gaan  
    is de weg van het geloof  
    waarop Christus, vol liefde,  
    uw leidsman zal zijn  
    om u het eeuwig leven te brengen.  
    Zijn jullie bereid,  
    onder Zijn leiding vandaag die weg in te slaan?  
 

Kandidaten:   ‘…...’  
 

Daarna richt de voorganger zich tot de kandidaten EN hun begeleiders/geloofsvrienden.  
 

Voorganger:   Beste kandidaten voor het vormsel,  
    jullie hebben  iemand die met ieder van jullie    
    persoonlijk de weg naar het vormsel wil gaan.  
    Ik wil jullie vragen om naast jou geloofsvriend(en)  
    te gaan staan.  
 
 
 



 

 

    Aan de geloofsvrienden vraag ik  
    om hun hand op de schouder van de kandidaat te leggen  
    als een teken dat jullie met hen mee   
    willen gaan en jullie met hen het geloof willen delen.  
 

De voorganger kan hen dan met deze of andere woorden naar hun bereidheid tot inzet vragen.  
 

Voorganger:  Beste geloofsvrienden,  
    willen jullie hier – voor en in deze gemeenschap –  
    uw engagement uitspreken.  
    Beloven jullie om het geloof met jullie vormselkandidaat   
    te delen  
    door een aandachtig en luisterend oor te hebben  
    en door samen met hen  
    naar de kerk te komen  
    voor de vieringen als voorbereiding op het vormsel.  
 

Geloofsvrienden:   Ja, dat beloof ik.  
    Moge God en de kerkgemeenschap mij helpen in dit engagement.  
 

Voorganger:   Ik wil jullie – mede in naam van deze gemeenschap –   
    bevestigen in deze opdracht.  
    Wij zijn allemaal dankbaar  
    om dit engagement en bidden om Gods zegen voor jullie.  
 
    Mag ik jullie dan uitnodigen  
    om deze belofte met een teken te bezegelen  
    en een kruisje te tekenen op het voorhoofd van uw kandidaat.  
    God zegene en beware jullie – Christus zelf wil jullie sterken.  
    Leer Hem samen beter kennen.  
 

GEBED als afsluiting van dit ritueel  
 

Voorganger:   Laat ons bidden.  
    Heer, verhoor in uw goedheid  
    ons gebed voor deze vormselkandidaten.  
    
    Geef dat zij in Christus’voetspoor treden  
    en daarvan in hun daden getuigen.  
    Help allen die hen op die weg van het geloof willen bijstaan,  
    hun geloofsvrienden  
    maar ook heel deze gelovige gemeenschap  
    die van dit gebeuren vandaag getuigen mocht zijn.  
 
    God, doe ons samen met verlangen uitzien  
    naar de ontmoeting met uw Zoon.  
    Laat het bezig zijn in deze wereld  
    ons niet verhinderen Hem tegemoet te gaan,  



 

 

    maar geef ons de wijsheid die ons verenigt met Christus, onze Heer.  
 
    Dit alles vragen wij U God, door Christus onze Heer. 

Allen:    Amen.  
 

Lector:    Beste vormselkandidaten  
    We zijn blij met jullie stap op de weg van het geloof,  
    met jullie vraag om gevormd te worden  
    binnen deze geloofsgemeenschap.  
  
    Luister nu met ons mee naar het woord van God.  
 
Een lied – gezongen door heel de gemeenschap –  maakt de overgang naar de woorddienst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
Na het Grote Dankgebed worden de jongeren uitgenodigd  
om voor de trappen van het altaar te komen,  gericht naar het altaar   
of  
om een kring te vormen rond het altaar. 
  
Voorganger:    Jongens en meisjes,  
    toen je gedoopt werd,  
    hebben je ouders beloofd je op te voeden in het geloof.  
    Zij hebben je toen tot bij het altaar gebracht  
    om er in jullie naam het Onze Vader te bidden.  
 
    Vandaag willen wij jullie helpen om dit gebed 
    met nog meer liefde te bidden.  
 
    Mag ik jullie uitnodigen om  
    met mij de handen te openen en op te heffen.  
    Zo kunnen we ons hart meer openstellen  
    om onze dankbaarheid te tonen  
    tegenover God die de Vader is van alle mensen.  
 
    Onze handen spreken – terwijl we het Onze Vader bidden –  
    een taal van liefde en dankbaarheid,  
    een taal van vragen en geven.  
 
In orantehouding bidt/zingt de gemeenschap het Onze Vader….  
Daarna overhandigen enkele mensen van de parochie de kaart met de tekst aan de jongeren.  
 
Daarna bidt de voorganger:  
Voorganger:    Laten wij bidden voor deze jongens en meisjes,  
    die op weg zijn naar het sacrament van het vormsel.  
     
Indien de groep niet te groot is kan de voorganger bij elke jongeren persoonlijk de handen opleggen.  Daarna strekt hij de 
handen uit over groep en zegt:     

Almachtige God,  
    help deze jongens en meisjes om dieper te geloven,  
    om intenser tot U, God en Vader, te bidden.  
    Schenk hen uw heilige Geest.  
    Geef hen uw kracht om in het voetspoor te gaan  
    van Jezus onze Heer.  
 
    De  vrede van de Heer zij altijd met U.  
 
De voorganger wenst aan elke vormeling persoonlijk de vrede. 

Overhandiging van het Onze Vader 



 

 

 
 
Stilstaan bij: 
 De betekenis van deze viering… wat is er gebeurd? Waarom?  
 
  Waarom was het een viering met heel de parochiegemeenschap,    
  waarom niet ‘onder ons’, enkel met de vormelingen?  
 
  Waarom waren onze ouders erbij? Of/en onze geloofsvrienden?  
   Wat heeft die geloofsvriend aan mij beloofd tijdens de viering?  

Waarom doen ze dat?  
 
  Symboliek van het ‘kruisje op mijn voorhoofd’,  
    

 Verbinding maken met het doopsel, daar heeft de priester/diaken  
bij het begin van de viering een kruisje op het voorhoofd van de dopeling 
getekend.  
Ook aan de ouders, peter en meter wordt gevraagd om een kruisje te tekenen op 
het voorhoofd van hun dopeling.  

    
Misschien krijgen jullie af en toe ook nog een kruisje op het voorhoofd van 
jullie ouders?  

   Waarom doen ze dat?  
 

 Het kruis als ‘kenteken’…  
Wat betekenen de woorden  
die we uitspreken als we een kruisteken maken? Dit zijn ook de  
woorden die door de doopvoorganger uitgesproken werden terwijl  
hij telkens water over het hoofd gegoten heeft.  

     
   ‘N. ik doop je  
   in de naam van de Vader  
   en de Zoon  
   en de heilige Geest. ‘ 
  

 Verschillende kruisbeelden bekijken… 
Welk beeld van Christus komt naar voor?  
Welke uitdaging – opdracht – naar ons toe?  

 
  Het Onze Vader:   
    

 Wat heeft Jezus gezegd wanneer zijn leerlingen hem vroegen om   
hen te leren bidden?     Lc. 11, 1      Mt. 6, 7-15 
Waarom zouden de leerlingen van Jezus die aan Hem gevraagd hebben?  
Wie heeft ons dus eigenlijk de woorden van het Onze Vader  
geschonken? Op school? Thuis?  

     

CATECHESE VANUIT (aansluitend bij) DEZE VIERING  



 

 

 

 Waarom beginnen we het gebed met ‘ONZE Vader’?  
Waarom is het verkeerd om God alleen maar mijn Vader te noemen? 

 
   Het gebruik van ‘ONZE’ nodigt ons al meteen uit om rondom    
   te kijken, en anderen te betrekken in mijn gesprek met God,     
   al is het maar in gedachten. Het toont dat ik die Vader met     
   anderen zal moeten/mogen delen. Maar hoe dan ook      
   behoort die Vader ook mij een beetje toe. Hij is er voor mij.     
   Hij is in mij geïntereseerd en stelt zich beschikbaar voor mij.     
   God is mijn Vader, Hij wil voor mij zorgen, mij beschermen en    
   liefhebben.  
   Het gebed is gericht op God én op elkaar. In het gebed kunnen we elkaar   
   vinden. Het zorgt voor eenheid.  
 

Waarom geven mensen elkaar soms een hand tijdens   
het bidden van het Onze Vader?  

 
   Er zijn twee delen in dit gebed. Het eerste gaat over wat God     
   verlangt. Jezus leert ons om eerst en vooral open te komen voor het    
   verlangen van God over onze wereld. We laten als het ware onze    
   eigen vragen en problemen even los o mee te bidden van God zelf.  
   God verlangt naar een wereld waar mensen ruimte voor Hem     
   maken. Waar Zijn Naam mag klinken. Waar zijn Rijk kansen krijgt   
   om te groeien, God verlangt naar een samenleving waar er respect    
   en verdraagzaamheid is.  
   
    Wat vertelt dit gebed over God?  
    Wat zeggen we in dit gebed over God?  
    Wat betekenen de woorden      
     Uw naam worde geheiligd?  
     Uw wil geschiede op aarde?  
 
   Het tweede stukje van het Onze Vader gaat helemaal over de noden van de mensen.  
   Het zijn er drie:   

 we hebben nood aan voedsel in de echte én de verbeeldende betekenis. 

 we hebben nood aan vergeving. We vragen aan God  
dat Hij ons vergeeft en tezelfdertijd vergeven we elkaar. Die twee  
bewegingen hangen aan elkaar. God allen kan ons vergeven en  
dit lukt maar wanneer wij zelf ook vergeven aan elkaar.  

 we vragen om ons te helpen om niet in ‘verzoeking’ te geraken  
om te vallen voor het kwaad waaraan we als vrije mensen kunnen  
toegeven. We vragen om bevrijding om verlossing 

 
Wat vragen we in dit gebed aan ‘onze God en Vader’?  
Met welke woorden doen we dat?  



 

 

 

 
P.S. Als dit catechesemoment direct aansluit bij de viering kan men ook voor de geloofsvrienden, 

ouders en belangstellenden vanuit de gemeenschap een  ‘geloofsontmoeting’ organiseren… 
(mogelijk kan dit een opdracht voor het PT worden?)  
Een ervaringsgesprek  (wat heeft de viering met/aan mij gedaan?)  

 ontmoetingsgesprek,  
 evangeliegesprek.  
 

Mogelijk kan er een kinderopvang voorzien worden voor ouders met jonge kinderen. 
Zo wordt de catechese naar aanleiding van het vormsel meer dan ‘samenkomen met ons groepje’ 
maar is het een parochiegebeuren, parochieaanbod, parochieontmoeting.  

 
 

Mogelijke suggesties voor een creatieve verwerking bij het begin/of het einde  van dit stukje van de 
ontmoetingsronde   
   

 Je kan de tekst van het Onze Vader in strookjes verknippen. Aan  elk kind geven we een kaartje en ze worden dan 
uitgenodigd om in de juiste volgorde te gaan staan.  

 Je kan enkele moeilijke woorden begrippen op een kaartje schrijven en op een ander kaartje de bijhorende verklaring. 
De jongeren worden uitgenodigd om de kaartjes die bij elkaar horen te zoeken. (vorm van Domino-spel) 

 Laat hen in tijdschriften, kranten foto’s zoeken die bij het Onze Vader horen om een collage te maken die het gebed in 
beeld brengt.   

 


